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Lá thư tòa soạn: 

Tự do báo chí ở Việt Nam 
tùy thuộc vào lăng kính chính trị 

 

Soạn nội dung cho chuyên mục “Lá thư tòa soạn” ở số 
ra mắt ấn phẩm báo in của Việt Nam Thời Báo, nếu ấn 
phẩm này được phát hành tại Việt Nam, thì đó là một 
nan đề bởi đối mặt chuyện chụp mũ hình sự hóa.  
Luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng thời điểm này mà 
lại nhấn nhá yêu cầu về quyền tự do báo chí, sẽ dễ vấp 
sự cáo buộc tù tội tương tự những người đứng đầu Hội 
Nhà báo độc lập Việt Nam đang chốn lao lý.  
“Và dường như ông Phạm Chí Dũng với hình phạt 
được tuyên là 15 năm tù, có vẻ ông là người đang nắm 
giữ kỷ lục mức hình phạt cao nhất đối với tội danh theo 
Điều 117 Luật Hình sự. Những hình phạt phải nói là 
hết sức nặng nề, khắc nghiệt” – luật sư Đặng Đình 
Mạnh, nhận xét.  
Tự do báo chí ở Việt Nam không cùng cách hiểu với 
thế giới, mà nó tùy thuộc vào lăng kính chính trị của 
người đứng đầu Đảng.  
Lịch sử báo chí của nhà cầm quyền Hà Nội viết rằng,  
vào năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, chủ 
nhiệm tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ) do Hội 
Liên hiệp thuộc địa chủ trương, là “diễn đàn của các 
dân tộc thuộc địa”, sau đó đổi thành “Diễn đàn của 
vô sản thuộc địa”. 
 

“Le Paria” sản xuất và phát hành tại Pháp. Đó là 
quyền tự do báo chí, và với lăng kính tự do báo chí  
đó, Nguyễn Ái Quốc chấp bút viết bản “Yêu sách của 
nhân dân An Nam” gửi tới Hội nghị Versailles, đòi 
chính phủ Pháp ân xá các tù chính trị, thực hiện các 
quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc 
Việt Nam.  
 
Trong bản Yêu sách, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt 
toàn thể nhân dân Việt Nam yêu cầu chính quyền thực 
dân Pháp phải cho “tự do báo chí và tự do ngôn luận”.  
Lăng kính của các thế hệ ngay trong Đảng mà ông Hồ 
Chí Minh sáng lập, đã không đồng cách hiểu về “tự do 
báo chí và tự do ngôn luận” như Nguyễn Ái Quốc nữa. 
Trung tuần tháng 6-2021, người đứng đầu Đảng  
cộng sản Việt Nam đã kêu gọi toàn thể đảng viên hãy 
tiếp tục học tập và thực hành theo Tư tưởng Hồ Chí 
Minh.  
Nếu quả thật lời nói đi đôi với hành động, tin rằng ấn  
phẩm số ra mắt này của Hội Nhà báo độc lập Việt 
Nam, là bước tiếp nối của nguyện vọng “tự do báo chí 
và tự do ngôn luận” mà Nguyễn Ái Quốc – lãnh tụ 
Đảng cộng sản Việt Nam, từng đòi hỏi trong “Yêu 
sách của nhân dân An Nam”.  
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Mong muốn của chúng tôi cũng mong muốn như hồi 
nào của Nguyễn Ái Quốc, là tân chính phủ ra mắt trong 
tháng 7-2021 tại Hà Nội sẽ ân xá các tù chính trị, thực 

hiện các quyền tự do, dân chủ và tôn trọng quyền bình 
đẳng chính trị của người dân Việt Nam. 

 

Hình ảnh sưu tầm của VNTB     
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Lịch sử Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam 
 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam- hay cũng được nhiều 

người quen gọi là IJAVN (Independent Journalists 
Association of Vietnam) - là một tổ chức “xã hội dân 
sự” có mục đích mời gọi các nhà báo không phân biệt 
người trong, ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc 
lập, và cả những nhà báo quốc doanh cùng góp tay phát 
triển, duy trì tinh thần phản biện của giới nhà báo và trí 
thức đối với các vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của Việt 
Nam. Tờ Việt Nam Thời Báo, tiếng nói của Hội, là một 
kênh thông tin giúp cho người đọc nắm và hiểu toàn 
diện hơn về các khía cạnh trong đời sống xã hội và đất 
nước. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam không xin phép 
chính quyền VN để được thành lập. Tiếng nói của Hội 
được thể hiện qua tờ báo mạng 
https://vietnamthoibao.org/ và facebook https://www. 
facebook.com/ijavn.org. Tờ báo giấy Việt Nam Thời 
Báo quý vị cầm trên tay đây là số đầu tiên phát hành 
tại hải ngoại.  

Lấy cảm hứng từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa 
Kỳ, Hội nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập vào 
ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2014 tại Sài Gòn, Việt 
Nam. 

Việt Nam Thời Báo hướng đến tính chuyên nghiệp báo 
chí và là tờ báo có địa chỉ công khai tại VN, là cái gai 
cần phải nhổ bỏ của chính quyền cộng sản. Báo chí 
quốc doanh VN gọi đây tổ chức trái pháp luật, một 
nhóm tổ chức xã hội dân sự gồm những blogger đội lốt 
dân chủ, chống phá Nhà nước, «dựa hơi Mỹ», mưu đồ 

thúc đẩy cuộc cách mạng hoa nhài lật đổ chính quyền. 
Tờ báo của Hội đã bị hacker liên tục tấn công từ ngày 
ra mắt độc giả.  

Tuy bị khiêu khích, phá hoại, Hội NBĐL VN và Việt 
Nam Thời Báo luôn giữ quan điểm làm báo ôn hòa, 
phản biện sâu sắc và có văn hóa về chính trị, xã hội, 
luôn hướng đến việc xây dựng một diễn đàn phản biện 
đa nguyên, đa chiều về quan điểm và đáp ứng tiêu chí 
trong sáng, chuẩn mực văn hóa phản biện của xã hội 
dân sự.  

Ban lãnh đạo khởi đầu của hội gồm:  

Chủ tịch: Nhà báo Phạm Chí Dũng, phụ trách chung 
các hoạt động của Hội.  

Phó chủ tịch thường trực: Nhà báo, linh mục Anton Lê 
Ngọc Thanh, phụ trách khu vực miền Nam và trang 
báo của Hội. (sau rút tên khỏi Hội). 

Phó chủ tịch: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phụ trách 
khu vực miền Bắc.  

Phó chủ tịch: Nhà báo Bùi Minh Quốc, phụ trách khu 
vực miền Trung.  

Uỷ viên: Nhà báo Ngô Nhật Đăng, quản lý hai trang 
báo: Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times là cơ quan 
ngôn luận của Hội (sau bị khai trừ khỏi Hội).  

Vào lúc thành lập, hội có 42 thành viên với bốn chi hội 
gồm ba miền trong nước và hải ngoại. Sau đó 2 thành 
viên đã xin rút ra, cùng với số thành viên mới hội hiện 
có 76 người, trong đó 11 người ở hải ngoại.  

Một số hội viên đã qua đời Nhà báo Bùi Tín, Nguyễn 
Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Linh, và Võ Long Triều.  

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã cùng các tổ chức xã 
hội dân sự trên thế giới tham gia các hội nghị về tự do 
tôn giáo, tranh đấu cho nhân quyền cho Việt nam, cùng 
kiến nghị đến Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân 
quyền quốc tế về các vấn đề liên quan đến Việt Nam.  
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Chủ tịch hội, Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng và Phó Chủ Tịch 
Linh Mục Lê Ngọc Thanh được tổ chức Phóng Viên 
Không Biên Giới tặng danh hiệu Anh Hùng Thông Tin 
năm 2014. Năm 2020, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam 
được vinh danh và trao giải nhân quyền do Mạng lưới 
Nhân quyền Việt Nam tổ chức.  

Hội viên HNBĐLVN cũng từng thử thách chính quyền 
VN về tình dân chủ của chính quyền VN bằng cách tự 
Ứng cử quốc hội 2016. 03 thành viên tự ứng cử: Phó 
Chủ Tịch nhà thơ Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt, Phó Chủ 
Tịch nhà văn Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội, và nhà 
báo Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng. Tất cả đều bị loại 
từ vòng 1 hiệp thương của Mặt Trận Tổ Quốc.  

Hội NBĐLVN đã trải qua nhiều sóng gió, có lúc đã 
tưởng như không vượt qua được. Chủ tịch Hội, Tiến Sĩ 
Phạm Chí Dũng từng bị nhà cầm quyền VN bắt giữ 
trước khi ông đứng ra thành lập Hội. Tháng Bảy năm 
2012 ông bị giam 7 tháng vì cáo buộc “tuyên truyền 
chống nhà nước” và “âm mưu lật đổ chính quyền” qua 
bị nhân viên an ninh ép đi làm việc.  

Chưa đầy hai năm kể từ cuối năm 2013 sau khi công 
khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, rồi tham gia thành 
lập Hội Nhà báo Độc lập, ông Phạm Chí Dũng từng bị 
triệu tập gần 20 lần, bị bắt giữ một số lần, bị tịch thu 
hộ chiếu cấm xuất cảnh bị tịch thu hộ chiếu khi chuẩn 
bị lên máy bay tới Geneva để tham dự hội thảo về tự 
do và nhân quyền ở Việt Nam. Cơ quan an ninh Việt 
Nam theo dõi ông từng bước.  

Tất cả hội viên quốc nội, đặc biệt những người trong 
ban lãnh đạo của Hội bị chính quyền gây khó khăn, 
theo dõi.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Phạm Chí Dũng 
bị bắt giữ về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 
truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 
117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017).  

Ngày 24 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch Nguyễn 
Tường Thụy bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Làm,  

tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu  

vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình 
sự.  
Lê Hữu Minh Tuấn, bút danh Lê Tuấn, một thành viên 
trẻ của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, tham gia từ 
2015, vào ngày 12 tháng 6 bị cơ quan chức năng thành 
phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc và bắt đưa về Trại 
giam Chí Hòa.  

Ngày 5 tháng 2 cả 3 người bị đưa ra tòa án Tp HCM 
và bị tuyên án tù rất nặng.  

Chủ Tịch Phạm Chí Dũng 15 năm tù giam, 3 năm quản 
chế.  

Phó Chủ Tịch Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù giam, 3 
năm quản chế.  

Cộng tác viên Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam, 3 
năm quản chế.  

Tờ báo mạng VNTB bị đánh sập ngay khi TS Phạm 
Chí Dũng bị bắt nhưng được Ban Biên tập lấy lại quyền 
kiểm soát sau một thời gian ngắn. Hiện nay trang web 
này vẫn chịu sự tấn công liên tục, mãnh liệt và bền bỉ 
hàng ngày từ phía chính quyền VN.  

Chính quyền VN tưởng rằng bắt ban lãnh đạo sẽ làm 
tan rã Hội NBĐLVN.  

Ngay sau khi ban lãnh đạo Hội bị bắt, nhiều nhà nước 
và tổ chức nhân quyền quốc tế, đã lên tiếng phản đối 
chính quyền VN và đòi trả tự do cho ba người.  

Vụ bắt bớ những người lãnh đạo Hội cũng thúc đẩy 
một số người trước kia từng tích cực, nhưng ẩn danh, 
giúp đỡ hội nay gia nhập công khai và hoạt động sâu 
sát hơn cho Hội. Đặc biệt, để thực hiện ngay ý định của 
Chủ Tịch Phạm Chí Dũng, tờ báo giấy Việt Nam Thời 
Báo của Hội được phát hành tại Hoa Kỳ, Úc Châu và 
một số quốc gia Âu Châu.  

Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam luôn mong muốn giữ 
tiếng nói phản biện trong sáng, chân thực để xây dựng 
một xã hội Việt nam dân chủ tự do thật sự. 

 



5 
 

Tuyên bố thành lập 

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam 

 

  

Sài Gòn ngày 4 tháng 7 năm 2014 

 

Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng 
nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào 
để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản 
biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước 
thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước 
hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề? 

Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Việt Nam cần có tư 
cách độc lập để trả lời những câu hỏi trên. Tuân theo 
kinh nghiệm của mọi xã hội dân sự tiến bộ nhất trên 
thế giới, một trong những giải pháp cần phải có là Hội 
Nhà báo độc lập Việt Nam. 

1. Quan điểm thành lập: 

– Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (tiếng Anh: 
Independent Journalists Association of Vietnam – 
IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân 
sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ 
và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh. 

– Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hoạt động trên cơ sở: 

+ Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước 
quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp 
Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân 
thủ. 

+ Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập 
hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam. 

– Thông qua hoạt động báo chí, Hội Nhà báo Độc lập 
Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc ôn hòa, bất bạo 
động; tôn trọng đa nguyên chính trị; phi lợi nhuận; 
hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và 
dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện 
dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận 
cho xã hội và đất nước. 

– Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu 
xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh 
cho các hội viên và những người yêu thích nghề báo, 
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đặc biệt là những người trẻ, nhằm thực hiện quyền tự 
do biểu đạt và tự do báo chí. 

– Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm những người 
có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan 
điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân 
biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn 
thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì 
tiến bộ xã hội và hạnh phúc người dân. 

– Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam độc lập về quan 
điểm, nhân sự, tài chính… 

2. Mục đích thành lập: 

– Phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng 
bỏng của xã hội và đất nước. 

– Phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của 
nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo 
chí. 

– Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền 
về tự do báo chí và quản lý xã hội khi có điều kiện, 
đồng thuận với những chính sách, giải pháp hợp lòng 
dân và có lợi cho đất nước. 

– Hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hoạt động tương thân 
tương ái giữa các hội viên. 

– Lên tiếng và có hành động cần thiết để bảo vệ những 
người làm báo vì tiến bộ xã hội, nhưng bị sách nhiễu, 
bắt bớ, tù đày, khủng bố… Đấu tranh yêu cầu Nhà 

nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ 
luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như 
Điều 258, 88… 

– Thu hút và đào tạo các cây viết trẻ nhằm đóng góp 
cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương 
lai. 

– Thu hút và tạo môi trường sinh hoạt cho các nhà báo 
và cộng tác viên báo chí, không phân biệt báo nhà nước 
hay truyền thông xã hội. 

3. Những nội dung hoạt động chính: 

– Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. 
Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết. 

– Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan 
trọng của xã hội và đất nước. 

– Xây dựng lực lượng làm báo trẻ để tạo lớp kế thừa 
cho lớp nhà báo lớn tuổi. 

– Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân 
và nhà báo bị xâm hại. 

– Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của 
đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế. 

– Liên kết và hợp tác với những tổ chức chính phủ và 
phi chính phủ quốc tế về báo chí. 

– Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo 
và cộng tác viên. 

4. Cơ cấu tổ chức: 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có Ban lãnh đạo gồm 
chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên. Ban lãnh đạo 
được phân công điều hành theo các công việc và theo 
khu vực. 

Ban lãnh đạo: 

– Chủ tịch: Nhà báo Phạm Chí Dũng. Phụ trách 
chung các hoạt động của Hội. Email: 
phamchidungsg@gmail.com 

– Phó chủ tịch thường trực: Nhà báo, linh mục Anton 
Lê Ngọc Thanh. 

Phụ trách khu vực miền Nam và trang báo của Hội. 
Email: naygum@gmail.com 

– Phó chủ tịch: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Phụ 
trách khu vực miền Bắc. Email: 
tuongthuy52@gmail.com 

– Phó chủ tịch: Nhà báo Bùi Minh Quốc. Phụ trách 
khu vực miền Trung. Email: bmquoc40@gmail.com 

– Uỷ viên: Nhà báo Ngô Nhật Đăng. Trị sự hai trang 
báo: Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times. Email: 
dangngonhat@gmail.com hoặc 
vietnamtimes00@gmail.com 

Cơ cấu ban: 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có một số ban chuyên 
môn và trang báo là cơ quan ngôn luận của Hội. 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mời gọi những người 
làm báo có tâm nguyện với dân tộc tham gia vào Hội, 
chung sức làm mọi việc có ích cho quê hương. 

Mọi liên hệ, ghi tên tham gia và ủng hộ Hội Nhà báo 
Độc lập Việt Nam xin gửi về địa chỉ email: 
hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com 

Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt 
Nam 

1. Quan điểm: 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (tiếng Anh: The 
Independent Journalists Association of Vietnam – 
IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân 
sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ, xã hội, dân chủ 
và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh. 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu 
xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh 
cho các hội viên, đặc biệt là những người viết trẻ, 
nhằm thể hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí. 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam không phân biệt quan  

điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân 
biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn 
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thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì 
hạnh phúc của nhân dân. 

2. Những nội dung hoạt động chính: 

– Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. 
Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết. 

– Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan 
trọng của xã hội và đất nước. 

– Xây dựng lực lượng viết báo trẻ để tạo lớp kế thừa 
cho lớp nhà báo lớn tuổi. 

– Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân 
và nhà báo bị xâm hại. 

– Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của 
đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế. 

– Liên kết và hợp tác với những tổ chức phi chính phủ 
quốc tế về báo chí. 

– Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo 
và cộng tác viên độc lập. 

3. Nguyên tắc sinh hoạt: 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được tổ chức dựa trên 
hiệu quả và tinh thần đồng đội, phát huy tối đa trách 
nhiệm của từng cá nhân để Hội thực sự đóng góp có 
hiệu quả cho xã hội mà không bị lệ thuộc vào tính hình 
thức. 

Hội được tổ chức theo tinh thần dân chủ: 

– Thông tin đầy đủ; thảo luận và biểu quyết tự do; ủy 
nhiệm công tác; kiểm soát và báo cáo công việc. 

– Quyết định bằng đồng thuận hoặc qua biểu quyết của 
đa số. 

Hội được tổ chức trong tinh thần tự nguyện chấp hành 
kỷ luật: 

– Tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do của mỗi thành 
viên. 

– Tôn trọng quyết định của tập thể. 

– Tôn trọng những thành viên được ủy nhiệm công tác. 

– Thực hiện và báo cáo những công việc được giao. 

Các quyết định được biểu quyết theo đa số thành viên 
hợp lệ. 

4. Hội viên: 

Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã 
công bố phù hợp với tiêu chí của Hội. 

Hội viên được bảo đảm quyền tự do phát biểu đối với 
mọi vấn đề của Hội. 

Hội viên có thể tự quyết định ra khỏi Hội. 

Hội viên có thể bị khai trừ vì vi phạm kỷ luật hay có 
hành động ngược lại tiêu chí của Hội. 

5. Cơ cấu tổ chức: 

Cơ quan điều hành cao nhất của Hội Nhà báo Độc lập 
Việt Nam là Ban lãnh đạo, gồm chủ tịch và một số phó 
chủ tịch, ủy viên. 

Ban lãnh đạo được phân công điều hành theo các công 
việc và theo khu vực. 

Ban lãnh đạo thay mặt toàn thể thành viên ban hành 
quyết định và đôn đốc, giám sát việc thi hành. 

Ban lãnh đạo biểu quyết mỗi khi thấy cần những qui 
định về cách thức sinh hoạt. 

Nhiệm kỳ đầu của Ban lãnh đạo là 2 năm. Hết nhiệm 
kỳ đầu, các hội viên sẽ cùng quyết định cụ thể về các 
nhiệm kỳ kế tiếp. 

Nhân sự và nhiệm vụ Ban lãnh đạo Hội và các ban 
chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh 
tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định. 

Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng 
mà Chủ tịch Hội không thể điều hành, Phó chủ tịch 
thường trực Hội sẽ đảm nhiệm công tác điều hành Hội. 
Nếu Phó chủ tịch thường trực Hội cũng không thể điều 
hành bởi lý do biến cố hoặc bất khả kháng, một Phó 
chủ tịch Hội sẽ được ủy nhiệm để điều hành công tác 
của Hội. 

6. Các chi hội: 

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội Nhà báo Độc lập 
Việt Nam có 4 chi hội: 

– Miền Bắc 

– Miền Trung 

– Miền Nam 

– Hải Ngoại 

Văn phòng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được 
đặt tại Sài Gòn. 

 

7. Ban chuyên môn: 

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội có các ban chuyên 
môn: 

– Văn phòng Hội 

Người phụ trách: Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực, 
Chuyên viên 

– Ban Sự kiện và Đào tạo 

Người phụ trách: Một Phó chủ tịch và Chuyên viên 

– Ban Quan hệ quốc tế 

Người phụ trách: Một Phó chủ tịch hoặc Một Ủy viên 
và Chuyên viên 

– Trang báo 
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Người phụ trách: Do chủ tịch bổ nhiệm sau khi tham 
khảo với toàn Ban lãnh đạo 

Các ban chuyên môn có thể đón nhận sự hợp tác của 
mọi thành viên và thân hữu. 

Nhân sự và nhiệm vụ các ban chuyên môn, trang báo 
có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và 
do Chủ tịch Hội quyết định. 

 

8. Tài chính: 

Hội viên tự nguyện đóng góp. 

Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm 
trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu 
chung và các chương trình xã hội. 

Danh sách hội viên ban đầu của Hội Nhà báo Độc lập 
Việt Nam 

(xếp theo a – b – c…) 

 

1. Tường An (Pháp) 

2. Vũ Thị Phương Anh (Sài Gòn) 

3. Nguyễn Đình Ấm (Hà Nội) 

4. Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội) 

5. Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn) 

6. Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt) 

7. Phạm Chí Dũng (Sài Gòn) 

8. Ngô Nhật Đăng (Sài Gòn) 

9. Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội) 

10. Trương Minh Đức (Bình Dương) 

11. Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội) 

12. Chu Vĩnh Hải (Sài Gòn) 

13. Phạm Bá Hải (Sài Gòn) 

14. Phan Thanh Hải (Sài Gòn) 

15. Lê Hải (Đà Nẵng) 

16. Vũ Sỹ Hoàng (Sài Gòn) 

17. Huỳnh Trọng Hiếu (Quảng Nam) 

18. Vi Đức Hồi (Lạng Sơn) 

19. Lê Phú Khải (Sài Gòn) 

20. Mai Thái Lĩnh (Đà Lạt) 

21. Hạ Đình Nguyên (Sài Gòn) 

22. Kha Lương Ngãi (Sài Gòn) 

23. Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn) 

24. Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội) 

25. Hà Sĩ Phu (Đà Lạt) 

26. Đỗ Trung Quân (Sài Gòn) 

27. Bùi Minh Quốc (Đà Lạt) 

28. Nguyễn Quốc Thái (Sài Gòn) 

29. Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn) 

30. Phạm Đình Trọng (Sài Gòn) 

31. Phạm Thành (Hà Nội) 

32. Trần Quang Thành (Séc) 

33. Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng) 

34. Châu Văn Thi (Sài Gòn) 

35. Huỳnh Công Thuận (Sài Gòn) 

36. Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội) 

37. Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa) 

38. Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội) 

39. Nguyễn Thị Huyền Trang (Sài Gòn) 

40. JB. Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội) 

41. Huỳnh Thục Vy (Đắc Lắc) 

42. Dương Thị Xuân (Hà Nội) 
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Tất cả mọi người 
đều sinh ra có quyền bình đẳng! 

Bùi Minh Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SINH RA CÓ QUYỀN 
BÌNH ĐẲNG! Những tiếng ấy vang lên, cách đây 245 
năm, từ văn bản lập quốc công bố ngày 4/7 năm 1776 
của một quốc gia trẻ nhất hành tinh vào thời đó – Hiệp 
chủng quốc Hoa Kỳ – cũng là quốc gia thiết lập chế độ 
dân chủ đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới của nhân 
loại – kỷ nguyên dân chủ, tự do. Sau Hoa Kỳ 13 năm 
– ngày 14/7 năm 1789, cuộc cách mạng Pháp chấm dứt 
chế độ quân chủ hằng ngự trị đất nước này tưởng đến 
muôn đời, lập nên chính thể cộng hòa với tiêu ngữ của 
chế độ mới: TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI. 

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng! 

Mấy tiếng ngắn gọn ấy khẳng định chắc nịch rằng đây 
là một quyền tự nhiên, đương nhiên, một lẽ phải hiển 
nhiên không ai chối cãi được. Không một yếu tố khác 
biệt nào – dân tộc, quốc gia, chủng tộc, màu da, giai 
cấp, đẳng cấp, tôn giáo, tài sản, giới tính, tuổi tác, thể 
lực, thể hình, học vấn, nghề nghiệp… – có thể thay 
đổi, đảo lộn bản chất, vị thế bình đẳng giữa con người 
này với con người khác. 

Từ xưa, minh triết dân gian Việt Nam đã khẳng định 
một cách hình tượng điều tương tự: 

Hơn nhau tấm áo manh quần  

Cởi ra mình trần ai cũng như ai 

Theo suy nghĩ của riêng tôi thì kể từ khi tìm ra lửa và 
nhờ vậy thoát khỏi thời mông muội ăn lông ở lỗ, ăn 
sống nuốt tươi, đây là lần thứ hai con người tìm ra lửa, 
một ngọn lửa mới – ngọn lửa tinh thần – thắp lên soi 

đường đột phá để tự đưa mình thoát khỏi cái đêm 
trường dày đặc hằng tồn tại như một định mệnh truyền 
kiếp chồng chất vô vàn những tư tưởng, tâm lý, thái độ 
và hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử giữa con người với 
con người. Từ đây, mỗi con người cần phải ý thức 
được rằng nó bình đẳng với tất cả mọi con người khác. 
Với tư cách con người, nó đứng ngang hàng với tất cả 
mọi con người khác trên mặt đất này. Nó cần phải có 
lòng tự trọng và đồng thời phải biết tôn trọng người 
khác vì họ cũng là con người như mình và trước hết 
chỉ vì lẽ đó mà thôi. 

Mọi tư tưởng, thái độ và hành vi kỳ thị phân biệt đối 
xử với con người vì lý do dân tộc, quốc gia, chủng tộc, 
màu da, giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo, tài sản, giới tính, 
tuổi tác, thể lực, thể hình, học vấn, nghề nghiệp… 
(thậm chí ở nhiều quốc gia đã trở thành chính  sách của 
kẻ cầm quyền gây ra biết bao tội ác kéo dài bao năm) 
đều là phi nhân, dứt khoát không thể chấp nhận được, 
dứt khoát phải tìm mọi cách loại bỏ, thanh toán dần 
những trở lực hữu hình và vô hình ấy trên con đường 
tiến lên của từng con người, của toàn nhân loại. 

Hành trình loại bỏ, thanh toán ấy đương nhiên là dài, 
dài lắm. Lâu dài, bởi vì xét cho cùng thì trở lực nằm 
ngay trong chính bản thân con người. Hình như người 
ta chẳng mấy ai tránh được cái thói xấu – gần như một 
thứ bản năng – ỷ mạnh hiếp yếu, cậy giàu khinh nghèo. 
“Đồ khố rách áo ôm!” là câu đầu miệng của không ít 
những kẻ khá giả, giầu có khi nói về lớp người bần 
cùng trong xã hội. “Đồ ngu, đồ vô học!” là câu đầu 
miệng của không ít những kẻ có chút chữ nghĩa khi nói 
về những người thất học, ít học. Khó lường được chỉ 
nội mấy lời ấy thôi – phát ra một cách bình thường như 
sự hít thở – cũng đủ gieo vào lòng đối tượng bị xúc 
phạm một mối hận thù âm thầm dai dẳng và dẫn đến 
những xung đột xã hội ghê gớm đến thế nào. Trên 
phạm vi toàn cầu thì nước lớn, nước mạnh ăn hiếp, 
xâm lược nước nhỏ, nước yếu. Và trớ trêu thay, hành 
vi ăn hiếp, xâm lược lại xuất phát từ ngay cả những 
nước đi đầu giương cao ngọn cờ bình đẳng, tự do. 

Lâu dài, bởi vì trong con người, cùng với khát vọng tự 
do, bên cạnh cái bản năng ỷ mạnh hiếp yếu, cậy giàu 
khinh nghèo lại có một cố tật – cũng gần như một thứ 
bản năng – là tính nô lệ (đại văn hào Nga Antôn Sê-
khốp cuối thế kỷ 19 đã phát hiện ra trạng thái bi thảm 
đó và nói – đại ý – rằng con người cần phải nỗ lực từng 
ngày từng ngày một tự vắt ra khỏi bản thân nó từng 
giọt nô tính). 
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Lâu dài, bởi vì con người phải làm sao tự chuyển hóa 
được cái chân lý “Tất cả mọi người đều sinh ra có 
quyền bình đẳng” từ một nhận thức lý trí trở nên nhuần 
nhuyễn trong bản thân nó thành một tâm lý, một tập 
quán mới, một bản năng mới. Chủ nghĩa nhân văn mới 
hẳn không thể thiếu cái nội dung quan trọng thậm chí 
rất cơ bản này là từng ngày từng giờ nhẫn nại ươm 
mầm, bồi dưỡng cho con người một bản năng mới – 
bản năng tôn trọng lẫn nhau. Một thực tế sờ sờ ai cũng 
thấy: sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì diễn ra với 
tốc độ vũ bão nhưng sự tiến triển của tố chất nhân văn 
biết tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người 
và giữa các quốc gia, nhất là giữa nước lớn nước mạnh 
đối với những nước nhỏ yếu thì hết sức chậm chạp, trồi 
lên trụt xuống, nhiều khi tiến được vài ba tấc thì lại 
thụt lùi dăm bảy mét. 

Quan trọng bậc nhất trong quyền bình đẳng là bình 
đẳng về quyền tự do suy nghĩ và tự do phát biểu trung 
thực điều mình nghĩ, nói cho gọn là QUYỀN MỞ 
MIỆNG. Đây là một quyền tự nhiên, con người sinh ra 
là có. Và là một quyền thiêng liêng. Khi lọt lòng mẹ, 
con người cất tiếng khóc chào đời là hành vi đầu tiên 
nó tự thực hiện quyền mở miệng, đồng thời cũng là 
quyền thông tin – con người thông báo về sự có mặt 
của cá nhân nó trên thế gian này. Hành vi bịt miệng 
con người không cho họ nói lên trung thực điều họ 
nghĩ, họ biết, họ thấy, là một tội ác, thậm chí là một tội 
ác bao trùm (“im lặng nuôi dưỡng sự áp bức!” – 
François Mitterand, cố tổng thống Pháp). 

Mỗi con người tự bịt miệng mình phải im lặng trước 
những sự thật không được phép im lặng thì mang tội 
với chính bản thân mình và với cộng đồng. Trong các 
chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ độc tài toàn trị cộng 
sản – một kiểu chế độ quân chủ tân trang – thì bịt mồm 
bẻ bút là quyết sách chiến lược, đồng thời nó dùng mọi 
thủ đoạn trắng trợn và tinh vi, trấn áp đe dọa và mua 
chuộc để buộc các thần dân của nó phải tự bịt miệng 
và tự bẻ, tự uốn cong ngòi bút. Cần phải liệt cái quốc 
sách bịt mồm bẻ bút vào hàng tội ác chống nhân loại. 

Gắn quyện mật thiết với quyền bình đẳng là quyền 
được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
Xưa nay, nói đến hạnh phúc, phần đông người ta 
thường chỉ nhăm nhăm trước hết mưu tính sự giầu có 
về vật chất. Dĩ nhiên nếu con người không được đảm 
bảo những nhu cầu vật chất thiết yếu thì không thể nói 
đến hạnh phúc, nhưng một cuộc sống thừa mứa về vật 
chất mà thiếu vắng tự do và sự tôn trọng lẫn nhau là 
một cuộc sống bất hạnh. Cái lòng tham vô đáy khiến 
con người mê muội không thấy được một lẽ phải đơn 
giản này: đời người là hữu hạn, sự hưởng thụ vật chất 
là hữu hạn, sự hưởng thụ về tinh thần là vô hạn. “Vua 

Ngô ba mươi sáu tàn vàng/Chết xuống âm phủ chẳng 
mang được gì” – ca dao Việt Nam từ lâu đã khẳng định 
sự thật hiển nhiên đó. Thường chỉ đến khi sắp mãn đời, 
người ta mới ngộ ra sự giầu có về tâm hồn, trí tuệ, tình 
yêu thương của mình với mọi người và mọi người với 
mình mới là thứ hạnh phúc đích thực đáng để mưu cầu. 

Cái gốc sâu bền của một cuộc sống tinh thần hạnh phúc 
là tự do và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi cho rằng chuẩn 
mực hàng đầu của một thế giới hạnh phúc chưa hẳn là 
sự dồi dào về vật chất mà là sự tôn trọng lẫn nhau giữa 
những con người tự do tự chủ tự lập và giữa các quốc 
gia độc lập, còn về vật chất thì chỉ cần đảm bảo đủ 
dùng và dư dả một chút phòng khi cơ nhỡ cho tất cả 
mọi người – vâng, xin phép nhấn mạnh: cho tất cả mọi 
người. 

Trong sự tôn trọng lẫn nhau thì tôn trọng ý kiến riêng 
và quyền được nói lên ý kiến riêng của nhau là điều hệ 
trọng nhất, hệ trọng không kém gì tôn trọng mạng sống 
của nhau. Mỗi con người đều có cái đầu với những suy 
nghĩ riêng, với tư duy độc lập của mình. Tư duy độc 
lập chính là sinh mạng tinh thần của mỗi người. Nhân 
loại đã có những bài học đắt giá ghê gớm về giá trị của 
ý kiến riêng, của tư duy độc lập của cá nhân ngay cả 
trong trường hợp nó bị thiểu số tuyệt đối. Ga-li-lê bị 
thiểu số tuyệt đối với toàn bộ phần nhân loại còn lại 
khi khẳng định rằng trái đất quay quanh mặt trời, 
nhưng cái tiếng nói của con người bị thiểu số tuyệt đối 
và bị tòa án dị giáo buộc tội phải quản chế suốt đời ấy 
lại là chân lý khoa học. 

Cần phải tôn trọng ý kiến riêng ngay cả đối với một 
em bé. Tiếng reo hồn nhiên của em bé: “Ô hô! Kìa, 
nhà vua cởi truồng!” (trong truyện “Bộ quần áo mới 
của Hoàng đế” của Hans Christian Andersen) nói lên 
cái sự thật trần truồng về nhân vật quyền lực tối cao, 
một sự thật ai cũng thấy mà không ai dám nói. Tôi cho 
rằng tất cả mọi người, trước hết là những người có 
quyền, từ các bậc cha mẹ trong một gia đình đến những 
người cầm quyền trong một quốc gia cần phải khắc cốt 
ghi tâm lời này của nhà văn nữ nổi tiếng người Anh 
Evelyn Beatrice Hall: “Tôi có thể không đồng ý những 
điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền 
anh được nói những điều đó”. Nhưng thế giới mà tôi 
đang sống, và nhất là đất nước tôi, sau một cuộc chiến 
tranh dài vẫn đang đầy rẫy áp bức bất công. Giai cấp 
thống trị – bọn to mồm hò hét xóa áp bức bất công 
nhưng thực chất chỉ là bọn lấy xương máu nhân dân 
đúc thành ngai ghế vua quan – hàng ngày hè nhau ra 
sức cướp đất dân, bịt miệng dân. Có thể nói, chúng tiến 
hành một cuộc chiến tranh (không tiếng súng) đơn 
phương chống lại nhân dân. 

Sau chiến tranh chúng lại chiến tranh  cuộc chiến tranh một phía 

người sống sót trở về oằn lưng sưu thuế 

bọn lấy máu đúc vàng 

độc quyền ngự trị nghênh ngang 

độc quyền nghĩ 



11 
 
độc quyền nói 

độc quyền ráo trọi 

dân đen chỉ mỗi quyền được đói 

và thêm nữa là quyền 

sợ hãi 

triền miên…! 

Thời trẻ, tôi rất tâm đắc hai câu thơ này của nhà thơ 
Nguyễn Đình Thi – được coi là một trong những nhà 
thơ cách mạng vào hàng tiêu biểu: 

Còn một em bé rách 

Chúng ta còn phải đi 

Tôi đã mạn phép anh linh nhà thơ đàn anh, nương theo 
hai câu thơ trên mà thay lại mấy chữ để ký thác một 
tâm nguyện gan ruột của riêng mình: 

Còn ai bị bức 

Thì tôi còn phải đi 

Và đây là TUYÊN NIỆM THƠ của tôi: 

Thơ tôi tiếp lửa cho người bị áp bức 

Từng ngày từng ngày 

Cho sớm đến một ngày 

Không còn ai cần đọc thơ tôi. 

To the oppressed, my poetry gives strength 

Every day, every day 

For soon come a day 

Nobody needs to read my poetry again 

Translated by LÊ TUẤN 

(Lê Tuấn là bút danh của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, 
hội viên Hội Nhà báo Độc lập VN đang bị tù vì một 
bản án chà đạp công lý) 

Đó là cái ngày mà đại đa số nhân loại, trên con đường 
dài tự hoàn thiện bản thân, đã mang trong mình một 
bản năng mới – bản năng tôn trọng lẫn nhau để tiến 
vào kỷ nguyên phi bạo lực, giải quyết mọi tranh chấp 
bằng đối thoại ôn hoà, bình đẳng, bình tĩnh lắng nghe 
lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, tiếp nhận và làm phong 
phú lẫn nhau, cùng nhau hợp tác phát triển trong hoà 
bình. 

BMQ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

 

 

 

 

  

VNTB – Sài Gòn, tốt thiệt... 
Thương lắm Sài Gòn ơi! 
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Dịch Bệnh Và Chính Trị Việt Nam 
Nhìn Từ Mỹ 

Vũ Tường, Đại học Oregon 

Viết riêng cho Việt Nam Thời Báo ngày 01 Tháng 7 Năm 2021

 

Từ khi Trung Quốc phát hiện dịch cúm Covid 
vào cuối năm 2019, Việt nam đã trải qua 4 đợt 
dịch. Nói chung việc ngăn chặn dịch rất hiệu 
quả, ít nhất cho đến đợt thứ 4 hiện đang hoành 
hành. Số người mắc bệnh và số tử vong ít hơn 
rất nhiều so với nhiều nước lân bang và với cả 
những nước giàu như Mỹ và Anh. Kinh tế bị ảnh 
hưởng nhưng vẫn tăng trưởng phần nào. Đợt 4 
vẫn chưa dẫn đến thiệt hại nặng mặc dù việc 
ngăn chặn dịch không hiệu quả bằng trước đó. 
Vấn đề là, hơn một năm sau khi dịch bùng phát 

trên quy mô toàn thế giới, bước vào mùa hè năm 
2021 tỉ lệ dân chúng Việt nam đã được chích 
ngừa vaccine thấp hơn nhiều so với các nước 
khác, kể cả những nước nghèo hơn như Lào và 
Campuchia. Tại sao Việt nam lúc thì có vẻ rất 
thành công, lúc lại lẹt đẹt đi sau? 
Một lý do đơn giản mà cũng có vẻ hợp lý: Việt 
nam chọn chiến lược ngăn chặn dịch lây lan 
trong cộng đồng nhưng không tìm cách đạt được 
miễn dịch cộng đồng bằng vaccine. Chiến lược 
này phù hợp với trình độ phát triển văn hoá, kinh 
tế, và khoa học kỹ thuật của Việt nam: dân đông 
và ngoan ngoãn, lao động rẻ, vaccine ngoại quốc 
đắt tiền, và trong nước cũng có khả năng sản 
xuất vaccine mặc dù chậm. Dịch đến từ bên 
ngoài, mà biên giới Việt nam phần lớn núi non 
dễ phong toả. Du lịch thiệt hại nhưng xuất khẩu 
ít bị ảnh hưởng. Chiến lược của Việt nam được 
áp dụng hiệu quả dẫn đến thành công giai đoạn 
đầu nhưng khi thế giới Âu Mỹ đã trải qua giai 
đoạn nguy cấp và các nước giàu giờ đây an toàn 
hơn nhờ chích vaccine đại trà tạo ra miễn dịch 
cộng đồng, Việt nam hoá ra lạc lõng. 
Nhưng có thực là các nhà lãnh đạo Việt nam cân 
nhắc các chiến lược khác nhau trước khi chọn 
một cách chống dịch hợp lý? Hay họ chỉ làm 
theo quán tính của văn hoá chính trị, bị dẫn dắt 
bởi những định chế của chế độ đảng trị, và bị chi 
phối bởi các yếu tố chính trị khác, kể cả tham 
vọng chính trị và quyền lợi của cá nhân và phe 
nhóm? Chính trị Việt nam tối mù vì mọi quyết 
định quan trọng đều diễn ra trong vòng bí mật. 
Có đến 800 tờ báo và đài phát thanh truyền hình 
nhưng đều do Ban Tuyên Giáo của Đảng Cộng 
sản (ĐCS) cai quản. Có nhiều nhà báo và 
blogger can đảm nhưng soi mói vào chuyện 
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chính trị dễ dẫn đến những án tù nặng hàng 10, 
15 năm. Chúng tôi không có thông tin bên trong, 
nhưng từ góc độ phân tích chính trị cũng có thể 
đưa ra một số suy đoán về những chính sách đối 
phó với dịch bệnh của Việt nam. 
Có thể nói Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm 
mọi cách trấn an dân chúng đừng sợ Covid-19 
phần vì ông ta lo sợ rằng những biện pháp phòng 
chống dịch quyết liệt sẽ dẫn đến suy thoái kinh 
tế và cử tri sẽ không bầu cho ông vào nhiệm kỳ 
2. Chính trị dân chủ của Mỹ, do dịch bùng nổ 
trong năm bầu cử, phần nào dẫn dắt quyết định 
của ông Trump. Nếu dịch không nguy hiểm, ông 
âý rất có thể còn đang là Tổng thống vào lúc này, 
nhưng việc trì hoãn các biện pháp khẩn cấp của 
ông ta dẫn đến hơn nửa triệu người Mỹ chết vì 
dịch (không phải mọi cái chết đều có thể tránh 
được), kinh tế Mỹ suy thoái, và ông ấy cuối cùng 
cũng phải rời Nhà Trắng. 
Ở Việt nam, chính trị độc tài đảng trị cũng phần 
nào dẫn dắt  
những chủ trương chống dịch. Từ giữa năm 
2019 Đảng Cộng sản Việt nam rục rịch chuẩn bị 
Đại hội Đảng lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021 
để bầu ra ban lãnh đạo mới. Thủ tướng Việt nam, 
ông Nguyễn Xuân Phúc, không phải do dân bầu 
ra như ông Trump, mà do Bộ Chính trị (BCT) và 
Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) của 
“Đảng ta” quyết định. Ông ấy chỉ cần phiếu của 
đa số 200 vị này để được ở lại thêm một nhiệm 
kỳ mặc dù đã quá tuổi. Cũng như ông Trump, 
ông Phúc có tham mưu là các nhà khoa học dịch 
tễ của Bộ Y Tế, nhưng ông có nghe họ hay 
không cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới tiền 
đồ chính trị của ông. Các quyết định ông Phúc 
phải làm là 1) đóng cửa hay không đóng cửa biên 
giới (đặc biệt đối với Trung Quốc là tâm dịch 
trong thời gian đầu); 2) triển khai các biện pháp 
chống dịch trước mắt; và 3) triển khai các biện 
pháp chống dịch lâu dài.  
Khi tin tức về dịch Covid xuất hiện, chính phủ 
Việt nam rất dè dặt khi ban hành những biện 
pháp phong toả biên giới mặc dù dịch đang 

hoành hành ở hàng xóm Trung Quốc và bắt đầu 
đe doạ Hàn Quốc(1). Việt nam ban hành lệnh 
cấm du khách từ Vũ Hán/Trung Quốc ngày 1 
tháng 2 cùng ngày với Úc, Nhật, Nga và sau 
Malaysia, Singapore, Ý, và Iran 1-3 ngày, nhưng 
trước Mỹ, Indonesia, Ai Cập 1 ngày(2). Nếu 
chúng ta nhận định nguy cơ dịch vào Việt nam 
lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ đối với Mỹ và 
Âu châu, việc Việt nam đóng cửa biên giới với 
Trung Quốc trước Mỹ 1-2 ngày không có gì nổi 
bật, mặc dù ông Trump đã bị chỉ trích nhiều do 
quyết định của ông bị coi là chậm trễ.   
Nhưng ông Phúc khác với ông Trump ở chỗ sau 
khi đóng cửa biên giới bắt đầu hô hào “chống 
dịch như chống giặc.” Tại sao ông Thủ tướng lại 
đột nhiên quyết liệt như vậy? Một khi nguy cơ 
dịch đã được công bố, ông Phúc trước đó khá rụt 
rè trong việc đóng cửa biên giới nay cần thể hiện 
vai trò Thủ tướng như một người lãnh đạo xông 
xáo và nổi bật để lấy điểm với BCT và BCHTW. 
Với lời lẽ khoa trương tuềnh toàng, ông hô hào 
khích lệ tinh thần dân tộc của người Việt (tự hào 
Việt nam “đi đầu thế giới” trong chống dịch), 
nhưng hoàn toàn tránh chỉ trích Trung Quốc nơi 
dịch xuất phát. Giữa lúc Mỹ đang có hàng vạn 
người chết, ông đã hứng lên phát biểu một câu 
đại khái, “nếu cái cột điện ở Mỹ biết đi thì nó 
cũng đi về Việt nam” (vì Việt nam an toàn hơn 
vào lúc đó)(3). Câu nói này sau đó tờ báo nhà 
nước đăng nó lặng lẽ cắt đi, có lẽ vì nó quá 
huyênh hoang, kém đạo đức, hay có thể làm phật 
lòng người Mỹ.  
Dưới sự lãnh đạo của ông, tất cả mọi thế mạnh 
cố hữu của Việt nam được triển khai: từ hệ thống 
tuyên truyền mấy trăm tờ báo và các phương tiện 
thông tin đại chúng làm thành một giàn đồng ca 
ca ngợi chính sách tài tình và lãnh đạo sáng suốt, 
đồng tâm, tận tuỵ lo cho dân; cho đến hệ thống 
dân phòng, công an, và tổ dân phố “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà” để truy xét và bao vây ngăn chặn 
các ca lây nhiễm. Đây là những công cụ kiểm 
soát dân chúng những nước tự do tôn trọng nhân 
quyền ở Âu Mỹ không được phép có, nhưng 
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chúng đóng góp không nhỏ cho việc hạn chế 
dịch lây lan ở Việt nam cho đến đợt 4 hiện nay.  
Ông Trump không tin nhiều vào các nhà khoa 
học dịch tễ nhưng chính phủ Mỹ vẫn sẵn sàng 
chi rất nhiều tiền đặt mua vaccine. Kết quả là đến 
thời điểm này đã có hơn phân nửa dân Mỹ đã 
chích ngừa vaccine, đủ để chính phủ nhiều tiểu 
bang bãi bỏ lệnh cách ly và đeo khẩu trang. Ông 
Phúc “chống dịch như chống giặc” nhưng chểnh 
mảng việc đặt mua vaccine. Kế hoạch của chính 
phủ Việt nam là mua và xin vaccine viện trợ của 
nước ngoài, và tự sản xuất một phần(4). Kế 
hoạch chậm triển khai và không được ưu tiên về 
chi tiêu -- hậu quả là Việt nam sẽ mất từ 6 tháng 
đến 1 năm nữa mới có thể đạt được tương đối độ 
miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine.  
Chi phí mua vaccine không lớn đến mức Việt 
nam không đủ tiền mua -- vấn đề là Việt nam 
vẫn hy vọng được nước ngoài hỗ trợ. Đây là tâm 
lý “xin cho” phổ biến trong văn hoá chính trị 
Việt nam từ thời chiến tranh và bao cấp khi các 
lãnh đạo Việt nam hàng năm đi một vòng các 
nước “Xã hội chủ nghĩa anh em” để xin viện trợ. 
Ông Phúc và ban lãnh đạo “Đảng ta” có vẻ 
không thấy việc xin viện trợ năm này qua năm 
khác  
là việc không bình thường, nhất là khi Việt nam 
đã qua ngưỡng “quốc gia thu nhập trung bình-
thấp” vài năm trước. Cũng có thể ông đã quá tự 
hào Việt nam là tấm gương chống dịch cho cả 
thế giới nên nghĩ thế giới đương nhiên phải viện 
trợ vaccine cho Việt nam (như kiêủ ngày xưa 
ông Lê Duẩn từng nói, miền Bắc Việt nam “đánh 
Mỹ là đánh cả cho Liên Xô và Trung Quốc”).  
Nhưng cũng có thể ông Phúc thiếu động cơ 
chính trị để giải quyết vấn đề vaccine. Cho đến 
cuối tháng 1 năm 2021 khi Đại hội ĐCS Việt 
nam diễn ra, tình hình cả thế giới vẫn căng thẳng 
và Việt nam vẫn tương đối an toàn. Với thành 
quả này và hình ảnh xông xáo chống dịch cũng 
như những phát ngôn khoa trương, ông Phúc đã 
được ngồi lại thêm một nhiệm kỳ dù chỉ là chức 
vụ Chủ tịch nước nhiều lễ lạt hơn quyền uy. Dịch 

đã hại ông Trump nhưng có lẽ đã cứu ông Phúc 
khỏi cảnh ngồi không ăn lương hưu. Nhưng khi 
các lãnh đạo Việt nam đang say sưa với thành 
tích và bận đấu đá phân chia quyền lực giữa các 
phe nhóm sau Đại hội Đảng của họ, thế giới đã 
thay đổi nhanh chóng.  
Dịch bùng phát mạnh ở Ấn Độ và trở lại đe doạ 
Hàn Quốc. Cùng với các nước Âu châu, Tổng 
thống Mỹ mới Joe Biden đẩy mạnh kế hoạch 
chích ngừa vaccine ở Mỹ, dẫn đến kết quả khả 
quan sau 6 tháng. Do cảm thấy an toàn, ĐCS 
Việt nam không ngại tổ chức “bầu cử Quốc Hội” 
rình rang vào cuối tháng 5 làm cho việc phòng 
ngừa và giãn cách xã hội lơi lỏng, dẫn đến đợt 4 
hiện nay. Ông Phúc nay đã yên vị thảnh thơi 
trong khi người kế vị, Thủ tướng mới Phạm 
Minh Chính, xuôi Nam ngược Bắc tiếp tục hô 
hào “chống dịch như chống giặc”(5).  
Đợt 4 lan nhanh và rộng nên chính phủ mới lúng 
túng, trên nói một đằng dưới nói một nẻo, Bình 
dương xích mích với Sài gòn, Bắc giang ghen 
tức Hà nội. Hình ảnh vinh quang, niềm tự hào 
Việt nam đi đầu thế giới đã bốc hơi chỉ trong vài 
tuần khi dân chúng khám phá ra tỉ lệ chích ngừa 
vaccine của Việt nam là thấp nhất trong khu vực. 
Chính sách quyên góp tiền tiết kiệm của dân 
chúng để mua vaccine dưới chiêu bài “xã hội 
hoá” đã dẫn đến câu hỏi là tiền thuế dân đóng đi 
đâu, nuôi ai.  
Hiện tại chúng ta chưa thể tiên đoán đợt 4 và 
những đợt sau sẽ gây bao nhiêu tổn thất nhân 
mạng và đem lại thiệt hại đến đâu cho kinh tế 
Việt nam và cho tiền đồ chính trị của Thủ tướng 
Chính. Xuất khẩu chắc chắn bị ảnh hưởng do 
dịch lan tràn trong các khu công nghiệp. Vì còn 
lâu mới tới Đại hội Đảng 14, rất có thể tiền đồ 
của ông Chính sẽ không bị ảnh hưởng nếu việc 
chích ngừa vaccine được hoàn thành trong năm 
2022. Mặc dù dân chúng có bất mãn họ không 
có tiếng nói trong hệ thống chính trị như ở Mỹ. 
Với nhiều vụ bắt bớ gần đây, những tiếng nói chỉ 
trích chính quyền có lẽ sẽ hiếm hoi hơn. 
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Nếu chúng ta có thể ví quốc gia như một cơ thể 
sống, dịch bệnh là dịp chúng ta biết quốc gia đó 
mạnh hay yếu ở điểm nào trong việc phòng ngừa 
và đối phó. Dịch bệnh cũng là dịp một chế độ 
chính trị thể hiện bản chất của nó, qua phương 
pháp dùng để huy động lực lượng của xã hội và 
hệ thống chính trị, và qua việc bảo đảm tự do, 
quyền lợi, và bình đẳng xã hội trong khi chống 
dịch. Mặc dù là vấn đề có vẻ thuần tuý y tế, dịch 
bệnh liên quan chặt chẽ với chính trị dù ở Mỹ 
hay ở Việt nam với thể chế chính trị rất khác 
nhau. Cựu Tổng thống Trump của Mỹ có lý do 
chính trị khi không áp đặt những biện pháp 
phòng dịch cương quyết. Cựu Thủ tướng Phúc 
cũng vậy khi tỏ ra cương quyết chống dịch.  
 

Sức mạnh của hệ thống chính trị Mỹ là thay thế 
đảng Cộng hoà cầm quyền qua lá phiếu của  
 
người dân. Chính quyền mới của đảng Dân chủ  
lãnh đạo áp dụng chính sách mới đem lại kết quả 
nhanh chóng. Sức mạnh của hệ thống chính trị 
Việt nam là công cụ tuyên truyền và cưỡng chế 
nhưng lãnh đạo trước sau không khác nhau mấy. 
Việc phòng chống dịch bệnh thể hiện công thức 
vận hành chung của họ là độc thoại, độc đoán, 
và độc quyền nhưng thiếu tầm nhìn xa và nỗ lực 
thực chất để phát triển quốc gia trong dài hạn. 
 
 

 

1. https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200203-virus-corona-%C4%91%C3%B3ng-
bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BD-%E1%BA%A3nh-
h%C6%B0%E1%BB%9Fng-n%E1%BA%B7ng-%C4%91%E1%BA%BFn-kinh-
t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam 

2. https://www.thinkglobalhealth.org/article/travel-restrictions-china-due-covid-19  
3. https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200613-vi%E1%BB%87t-nam-b%C3%A1o-

nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BA%AFt-b%E1%BB%8F-
m%E1%BB%99t-ph%C3%A1t-bi%E1%BB%83u-g%C3%A2y-x%C3%B4n-xao-
c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-ph%C3%BAc 

4. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55098841. 
5. https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/thu-tuong-pham-

minh-chinh-trieu-tap-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-chong-dich-nhu-chong-giac- 
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Phạm Chí Dũng chống hay bảo vệ 
nhà nước Việt Nam? 

Xuân Minh 

 

Bức tranh Phạm Chí Dũng tặng mẹ

LTS: Tác giả bài viết này là thân mẫu của ông Phạm 
Chí Dũng. (VNTB) 

 – Cái tên Phạm Chí Dũng được đặt khi sinh ra đã 
chứng tỏ và xuyên suốt cả cuộc đời của Phạm Chí 
Dũng và chắc chắn sẽ không thể nào khác được!  

Với gia đình mình, đây là cái Tết thứ 2 thiếu vắng con 
trong cuộc sum họp, đoàn viên gia đình. Ba mẹ, các 
em, vợ, con của con buồn, đau tê tái khi nghĩ đến con 
trong hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại.  

Với lương tâm và trách nhiệm của 1 công dân, 1 trí 
thức, muốn thể hiện chính kiến của mình 1 cách công 
khai, minh bạch với thái độ ôn hòa, xây dựng nhằm 
phản biện, góp ý với chính quyền về 1 số quyết sách 
đang gây bức xúc trong xã hội. Hầu hết các bài báo 
đăng công khai được dư luận trong và ngoài nước 
đánh giá là thực tâm, thiện trí mang tính xây dựng 

với mong muốn xã hội ngày một tiến bộ. Đồng thời 
đó cũng là quyền tự do biểu đạt, quyền công dân về 
chính trị nằm trong quyền Hiến định của Nhà nước 
Việt Nam.  
Vậy mà phía cơ quan Tố tụng đã cáo buộc công dân 
Phạm Chí Dũng là tác giả của 25 bài báo có nội dung 
“Tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân 
dân, xâm phạm uy tín đảng CSVN” theo giám định 
của sở Thông tin và Truyền thông TPHCM một cách 
mơ hồ, tùy tiện theo kiểu luật rừng đối với sinh mạng 
của một con người để đi đến quy kết: chống phá Nhà 
nước XHCNVN, rồi đưa ra những hình phạt nặng nề, 
vô lý nhằm cảnh tỉnh, răn đe.  
Một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng 
thì việc công dân hay tổ chức có những ý kiến trái 
chiều hoặc chưa thống nhất với chủ trương của chính 
quyền cũng là chuyện bình thường. Nếu đúng là một 
chính quyền của dân, vì dân như các vị vẫn rao giảng 
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thì hãy tổ chức đối thoại (như hứa hẹn của ngành 
Tuyên huấn) với dân để làm sang tỏ, vì mục đích cuối 
cùng cũng là để phục vụ cho dân. Đó mới chứng tỏ 1 
chính quyền mạnh, trong sáng, thực sự lấy dân làm 
gốc!  

Tổng thống Obama của nước Mỹ khi đến Việt Nam đã 
từng nói với những người lãnh đạo Việt Nam rằng: 
“Bản thân tôi và nước Mỹ bị chỉ trích hoài, chính vì 
thế mà nước Mỹ mới mạnh”!  

Một Nhà nước muốn mạnh phải biết lắng nghe và trân 
quý những ý kiến đóng góp của người dân – đặc biệt 
của giới trí thức, là tầng lớp luôn có trách nhiệm đánh 
thức không để xã hội ngủ quên. Vì vậy cần chấm dứt 
tình trạng điều hành 1 xã hội, 1 đất nước với những bộ 
não “thủ công” ở giữa thế kỷ 21 này đã quá lỗi thời 
như cái gì không quản lý được thì cấm, đối tượng nào 
trái ý, không thuyết phục được thì đe dọa, dùng vũ lực, 
tù đày và các chiêu trò thiếu chính danh của 1 chính 
quyền thiếu tầm và không có tâm.  

Điển hình là các vụ án gần đây như Đồng Tâm, Thủ 
Thiêm, vườn rau Lộc Hưng… đã bị cả trong nước và 
thế giới lên án mạnh mẽ, cũng như gây nên những làn 
sóng căng thẳng, bức xúc trong xã hội Việt Nam hôm 
nay.  

Đứng trước hiện trạng đó, những người có lương tâm 
và trách nhiệm với dân với nước không thể khoanh tay 
đứng nhìn cảnh bà con, cô bác mình bị hành hạ, cướp 
bóc – thậm chí đưa đến những cái chết oan uổng, bí 
hiểm, dã man, độc ác hơn cả thời kỳ trung cổ như mọi 
người đã nghe, đã thấy thật khủng khiếp. Phạm Chí 
Dũng rất hiểu tầm quan trọng cũng như sự “nguy 
hiểm” của công việc mình đang làm sẽ dẫn tới hậu quả 
nào.  

Đã có lúc gần như muốn năn nỉ, ủy thác cho mẹ của 
mình “nếu như con có gặp sự cố nào đó, mẹ hãy lo ba 
con (đã 90 tuổi)” trong khi mẹ của mình cũng đã 80 
tuổi rồi. Và anh ấy đã mua tặng mẹ của mình 1 bức 
tranh với 1 con thuyền nhỏ đang bập bềnh, nhào lộn 
trước sóng gió của biển cả, treo ngay trên đầu giường 
của mẹ trước thời điểm “bị tóm” không lâu.  

Cái tên Phạm Chí Dũng được đặt khi sinh ra đã chứng 
tỏ và xuyên suốt cả cuộc đời của Phạm Chí Dũng và 
chắc chắn sẽ không thể nào khác được!  

Trong cuộc sống hàng ngày, 2 mẹ con vẫn thường trao 
đổi và nhận định: trong mỗi giai đoạn cách mạng ở 
Việt Nam đều có sự trả giá. Song dưới sự cầm quyền 
và độc quyền của đảng CSVN, cái giá phải trả cho dân 
tộc VN “quá đắt”. Dù ở bất kỳ giai đoạn cách mạng 
nào và cái giá đó không chỉ riêng gia đình Phạm Chí 
Dũng phải trả!  

Trong tâm trạng của một người mẹ có con bị tù đày 
“tay đứt ruột xót”, gia đình rất đau buốt, nhất là những 
ngày năm hết Tết đến, sự thiếu vắng, đoàn tụ gia đình 
thật tẻ lạnh, xót xa.  

Song ở 1 khía cạnh lớn hơn, gia đình phải bằng mọi 
cách vượt lên mọi hoàn cảnh và thấy hãnh diện, tự hào. 
Vì con mình đang vì nghĩa cả. Nếu như Phạm Chí 
Dũng bị tù đày vì tội ăn cướp của dân như một số quan 
tham đang làm vẩn đục và sự khinh bỉ của cả xã hội 
thì chắc chắn gia đình sẽ không dám ngẩng mặt lên…  

Còn hãnh diện và tự hào, vì trong cuộc “đấu tranh” này 
gia đình và bản thân Phạm Chí Dũng không hề đơn 
độc, tủi hổ. Ngược lại đã được sự quan tâm, hỗ trợ, 
giúp sức về tinh thần của các tổ chức trong nước và 
quốc tế với những kiến nghị, chất vấn, kháng thư với 
Nhà nước Việt Nam về vụ án 3 thành viên nói chung 
và Phạm Chí Dũng nói riêng của Hội NBĐL.  

Đặc biệt với những bài báo phân tích ở nhiều khía cạnh 
khác nhau trong vụ án của các nhà báo có lương tâm 
và trách nhiệm trước thời cuộc ở trong nước cũng như 
quốc tế để chứng minh sự thật rõ ràng Phạm Chí Dũng 
và 2 thành viên của Hội NBĐL không thể: chống nhà 
nước Việt Nam như quy kết của cơ quan tố tụng – mà 
sự thật đang bảo vệ nhà nước Việt Nam với mong 
muốn cho dân mình bớt đi những nỗi đau, bất hạnh do 
lợi ích phe phái gây nên do lạm quyền và tham nhũng 
đang là những mối đe dọa đối với xã hội Việt Nam 
hôm nay!  

Nhân đây, gia đình cũng như Phạm Chí Dũng chân 
thành cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại 
giao Đức, Liên minh Châu Âu, Cao ủy nhân quyền 
LHQ và các cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức 
và cá nhân trong và ngoài nước đã lên tiếng mạnh mẽ 
kiên quyết góp phần làm sáng tỏ công lý.  

Xuân Minh  
(Mẹ Phạm Chí Dũng)
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Đừng khoét thêm vào nỗi đau Tháng Tư nữa 
 
Nguyễn Tường Thụy 

Kỷ niệm 30/4 năm nay, tôi không định viết gì vì năm 
nào cũng viết rồi. Thế nhưng đã qua ngày 30/4, đây đó 
trên mạng xã hội vẫn còn những giọng miệt thị, giễu 
cợt đồng bào trốn chạy cộng sản đợt 30/4/1975.  

Có mấy lý do cần chấm dứt chỉ trích nhằm vào đồng 
bào phải bỏ nước ra đi:  

Việt Nam Cộng hòa là bên thua cuộc nhưng họ không 
có lỗi và càng không có tội. Dịp 30/4 năm nay, có ý 
kiến nên gọi là bên bỏ cuộc. Cách gọi này phản ảnh 
khá sát bản chất của vấn đề mong mọi người suy nghĩ 
thêm, nhưng trong bài viết xin cứ gọi theo chữ quen 
dùng là bên thua cuộc đã.  

Không thể trách được VNCH khi phải chống đỡ một 
đối phương mạnh và đông hơn hẳn. Đội quân ấy lại 
được sự tiếp sức tiền của và phương tiện chiến tranh 
khổng lồ từ khối xã hội chủ nghĩa trong đó có 2 cường 
quốc cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc, trong khi 
VNCH bị Mỹ bỏ rơi từ sau Hiệp định Pa ri.  

Sau 45 năm, có nhiều học giả nhìn nhận lại bản chất 
cuộc chiến tranh. Có nhiều cách gọi đều có ý đúng 
nhưng về cơ bản, đó là cuộc chiến tranh huynh đệ 
tương tàn do miền Bắc phát động. Hiệp định Pari bị xé 

bỏ thay vì thành lập Hội đồng quốc gia hoà giải và hoà 
hợp dân tộc.  

Trong một cuộc chiến tranh, thua thắng có khi chỉ là 
nhất thời và tương đối. Bây giờ ý nghĩa của chiến 
thắng 30/4 như thế nào? Nhìn vào thực trạng đất nước 
45 năm sau đã rất nhiều người ngộ ra.  

VNCH đã xây dựng được một nền dân chủ cộng hòa 
đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, giáo dục, văn 
hóa, an sinh xã hội, về nhân quyền, dân chủ mà Việt 
Nam ngày nay còn lâu mới đạt được. Tuy chưa phải là 
khuôn mẫu tiên tiến nhất nhưng đó là chế độ mà đa 
phần nhân loại đang theo đuổi.  

Và điều quan trọng nhất là VNCH không gây nên cuộc 
chiến này.  

Vì vậy, bên thắng cuộc có gì mà tự hào, kiêu hãnh, 
càng không có lý do để sỉ nhục phía bên kia.  

Điều cần nói là việc hạ nhục bên thua cuộc không chỉ 
là dư luận viên. Nó được phát ra cả từ những kẻ có 
những lời chỉ trích chế độ. Việc này, giới xã hội dân 
sự gọi là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Giọng lưỡi từ 
những người này mới nguy hiểm. Thà rằng một bề bảo 
vệ đảng như những dư luận viên, trận tuyến truyền 
thông hai phía rõ ràng. Từ ngữ họ dùng để miệt thị phe 
thua trận thật là ghê tởm, rằng thua chạy te tua, chạy 
vãi cứt, chạy tụt quần, không còn gì trong tay mà đòi 
này đòi nọ...  

Thế nhưng đám DLV hai mặt chưa hẳn là những người 
có công với chế độ. Ngày 30/4/1975 có thể họ còn bé 
tí hoặc chưa sinh ra nhưng cũng tự nhận mình thuộc 
bên thắng cuộc để lên giọng kẻ cả, phát ra những lời 
tanh tưởi. Nó thể hiện một tâm địa hẹp hòi, bần tiện, 
phi nhân bản.  

Số này còn lớn giọng hơn cả nhiều lãnh đạo cộng sản 
có công đầu trong công cuộc gọi là “giải phóng miền 
Nam”. Tại dinh Độc Lập ngày 2/5/1975 ông Trần Văn 
Trà nói với tướng Dương Văn Minh: “Đối với chúng  
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ta, không có kẻ thua, người thắng mà chỉ có dân tộc 
Việt Nam chúng ta thắng Mỹ”. Còn ông Võ Văn Kiệt 
nói trong dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh: “Một sự 
kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng 
triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó 
là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành 
thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.  

Cứ cho là ông Trà và ông Kiệt nói mang tính mị dân 
đi chăng nữa hoặc những lãnh đạo nói ra được như hai 
ông này quá hiếm nhưng cũng nhằm xoa dịu bớt nỗi 
đau của bên thua cuộc. Vậy mà những DLV là gì mà 
xúc phạm bên thua cuộc như vậy?  

Đó là đám DLV hai mặt. Còn về phía nhà nước thì sao?  

Cần xác nhận rằng gần đây, các hoạt động mừng ngày 
“giải phóng miền Nam” có giảm dần qua mỗi năm. 
Tuy vậy họ vẫn không bỏ được chuyện ăn mừng chiến 
thắng. Năm nay cũng vậy. Nhưng thông tin về hoạt 
động này tìm qua ở công cụ tìm kiếm cũng khoảng 80 
tin bài. Điển hình là tin “Thành ủy - HĐND - UBND - 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức trọng thể 
Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước” để “ôn lại truyền thống hào hùng của  

dân tộc, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Thấy có cả Chủ tịch 
quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng 
Trương Hòa Bình cũng bay từ Hà Nội vào để dự, chắc 
là thay mặt đảng và nhà nước.  

Bao giờ thì nhà nước thôi kỷ niệm 30/4 trong tâm thế 
ăn mày dĩ vãng. Bao giờ thì những từ “ngụy quân”, 
“ngụy quyền” thôi chấm dứt trên cửa miệng những 
người dân vẫn đang tiếp nhận và chỉ trung thành với 
thông tin một chiều? Bảo làm sao mà đến giờ vẫn chưa 
hòa giải, hòa hợp dân tộc được. Lòng người vẫn ly tán 
và chia rẽ sâu sắc. Nếu vẫn cái kiểu tiểu nhân đắc chí 
như thế, chắc chắn số người vui giảm xuống, số người 
buồn tăng lên thậm chí tăng lên cả số người khinh bỉ, 
căm ghét và căm thù.  

Nhắc đến hòa giải và hòa hợp dân tộc, người ta 
thường nhắc lại cách cư xử của bên thắng cuộc miền 
Bắc đối với bên thua cuộc miền Nam nhưng mà là 
chuyện của... nước Mỹ trong cuộc nội chiến 1861-
1865. Với Việt Nam, bên thắng cuộc phải cư xử sao 
cho nhân bản, đúng tư thế của người chiến thắng. 
Hãy cúi xuống mà nâng bên thua cuộc đứng dậy. 
Đừng làm cho nỗi đau của đồng bào miền Nam kéo 
dài thêm nữa.
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Làm báo có phải là làm chính trị? 
Bóng đè 

Lê Tuấn (Hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam) 

  

Làm báo có phải là làm chính trị? Khi tôi cầm bút để 
viết về một vấn đề xã hội mang tính giải trí (thơ, văn), 
không ai nói gì tôi cả. Vẫn trạng thái đó, nhưng chủ đề 
mang tính phê phán những sai lầm của chính quyền 
hiện thời thì có nhiều người lại nhắc khéo tôi rằng: 
Mày đang làm chính trị!  

Ngay lập tức, làm chính trị trở thành một bóng đè đối 
với tôi, vì lúc ấy tôi không hiểu được rằng, nó là khía 
cạnh cơ bản của cuộc sống và đơn giản vì cái ngữ từ 
“chính trị/làm chính trị” bị biến dạng quá xấu, trở 
thành một mũi giáo sẵn sàng chĩa vào bất cứ ai để 
nhằm bảo vệ cho một nhóm người quyền lực nào đó 
trong xã hội.  

Chính trị/làm chính trị bị lạm dụng đến mức tồi tệ. Họ 
tước quyền đó của chính tôi, chính bạn, họ che giấu 
chính trị và biến nó thành bóng ma sợ hãi. Khiến nó từ 
cái cơ bản cuộc sống của mỗi một công dân trở thành 
thứ đặc quyền đặc lợi cho một số người.  

Trong khi, chính trị bao quanh tôi. Tôi làm chính trị từ 
hành động nhỏ nhất là đi họp tổ dân phố, treo cờ vào 
dịp lễ cho đến to hơn là đi bầu cử, nộp thuế… Chỉ là 
tôi không biết nó cho đến ngày tôi gõ bài phê phán 
chính quyền.  

Hóa ra, chính trị gần gũi đến như vậy.  

Do đó, khi được tin một vài hội viên đã rời Hội vì xét 
thấy tính chính trị hoặc không muốn tham gia chính trị 
thì tôi nghĩ ngay đến hình ảnh của mình trước đây.  

Với bóng đè “làm chính trị” mà viên an ninh, người 
dân, bạn bè tôi “ban phát” cho. Trong đám người đó, 
chỉ có viên an ninh mới biết tác dụng của bóng đè đó, 
đối với một thứ (chính trị) được hóa trang rùng rợn, 
nguy hiểm, mặc dù bản chất nó không phải vậy.  

Vậy nên, dù tôi có sự cảm thông với sự rút ra đó đến 
bao nhiêu thì tôi càng phải chia sẻ, càng muốn mọi 
người (từ hội viên cho đến bạn đọc) nhận diện được 
cái chính trị là gì? Và làm chính trị là gì? Thay vì 
những ý niệm mơ hồ thường bị quy chụp trước đây.  

Không phải là bóng đè  

Chính trị là sự rộng mở và tồn tại luôn luôn trong xã 
hội, trong khi đó, “hoạt động chính trị là các hoạt động 
nhằm gây ảnh hưởng tới các quyết định của Nhà nước, 
của tổ chức xã hội mà trong đó, mình là một thành 
viên. Khi đó, hoạt động chính trị không còn là đặc 
quyền của Nhà nước hay lãnh đạo một tổ chức, mà nó 
là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn dân, của toàn xã hội.”  

Do đó, bản thân mỗi vị hội viên Hội Nhà báo Độc lập 
Việt Nam nên tự nhắc nhở nhau rằng: Làm chính trị 
không phải là định nghĩa riêng của một vị chính trị gia. 
Khi anh ở trong bầu không gian xã hội của một quốc 
gia bất kỳ thì chính anh đã tham gia vào chính trị rồi. 
Các anh (chị) chỉ có thể khiến nền chính trị đó xấu 
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hoặc tốt, các anh 
(chị) hoàn toàn 
không vô can trước 
chính trị/ trò chơi 
chính trị. Mỗi hành 
vi của các anh (chị) 
đều được chi phối 
bởi yếu tố chính trị, 
các anh chỉ có được 
quyết định: phản 
kháng chính trị hay 
ủng hộ chính trị hiện 
tại mà thôi (thái độ 
chính trị).  

Do đó, khi các anh 
chị muốn có tiếng nói độc lập, hướng đến một xã hội 
dân chủ, nghĩa là các anh chị đã tham gia chính trị.  

Việc tham gia Hội (dù độc lập hay phụ thuộc yếu tố 
nhà nước) thì các anh chị cũng là tham gia hoạt động 
chính trị.  

Tác giả Việt Hoàng trong một bài viết trên danluan đã 
10/4/2020 VNTB – Làm báo có phải là làm chính trị? 
nhấn mạnh rằng: “…Chính trị là làm việc cùng nhau 
để thay đổi xã hội và làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp 
hơn. Chính trị không có gì là xấu mà ngược lại nó là 
sự cống hiến và hy sinh cao đẹp. Sở dĩ chính trị xấu là 
do những người tốt lẩn tránh nó và nhường lại nó cho 
những kẻ xấu…”.  

Vâng! Với quan điểm nêu trên, chúng ta đang tham gia 
chính trị/ hoạt động chính trị. Và chúng ta không từ bỏ 
điều đó hoặc cố che giấu điều đó. Đừng khiến chính 
mỗi người chúng ta phải mắc bệnh “sợ chính trị” đến 
như vậy. Đừng để chính trị bị lũng đoạn bởi một nhóm 
người như tôi đã đề cập ở phía trên. Chính trị là cơ bản, 
chính trị là quyền lợi. Chính trị không phải là bóng đè 
của bất kỳ một công dân nào trong xã hội cả.  

Nếu chúng ta – những con người cầm bút, những 
người biết vào internet, những người tri thức những 
người tham gia Hội đoàn độc lập mà còn sợ thế thì thử 
hỏi những người nông dân, công dân sẽ như thế nào?  

Chúng ta đến bao giờ mới thay đổi cái thực trạng chính 
trị xã hội đầy bi đát nếu ta cứ sợ “làm chính trị/ hoạt 
động chính trị”??? Tôi mong rằng bản thân chúng ta 
nên hiểu mặc định như vậy, để tránh tình trạng vào rồi 
lại ra. Việt Nam Thời Báo là một trang báo đang tham 
gia vào quá trình chính trị và những người đang là hội 
viên là hoạt động chính trị. Chúng ta đã vận động cho 
một xã hội tốt đẹp hơn bằng tiếng nói phản biện của 
mình trên mọi mặt trận của đời sống. Đừng sợ hãi 
chính trị, khi nào còn sợ, nghĩa là khi đó chúng ta chưa 
thể độc lập, chưa phải là người tự do thực sự.  

Đừng làm kẻ dốt nát  

Bertolt Brecht cũng từng đề cập đến vấn đề này như 
sau: “Kẻ dốt nát tệ hại nhất chính là kẻ dốt nát về chính 
trị. Hắn không nghe gì cả, không thấy gì cả, không 
tham gia bất cứ vai trò gì trong đời sống chính trị. Có 
vẻ như hắn không biết chi phí sinh hoạt, giá của đậu, 
của bột mỳ, tiền thuê nhà, giá cả thuốc men, tất cả đều 
phụ thuộc vào các quyết định chính trị. Hắn thậm chí 
còn tự hào về sự thiếu hiểu biết chính trị của mình, ưỡn 
ngực ra khoe ta đây ghét chính trị. Đứa ngu dốt này 
không biết rằng, chính sự thờ ơ đối với chính trị của 
hắn mà từ đó nảy sinh nạn mại dâm, trẻ em bị bỏ rơi, 
nạn cướp bóc, và tệ hơn tất cả là nạn quan chức tham 
nhũng, tay sai của các tập đoàn bóc lột đa quốc gia”.  

Vậy nên, hãy biết rằng chính trị luôn ở quanh ta, các 
hoạt động chính trị vẫn diễn ra ở mọi hành vi xã hội, ở 
mọi công dân với các thứ bậc xã hội. Hãy nhẹ nhàng 
đón nhận và tự hào là mình đang làm chính trị. Nhất là 
trong việc làm báo.  

Con đường chúng ta đi còn rất dài, nghiệp cầm bút 
(làm chính trị) còn lắm gian nan. Nhưng tôi tin rằng, 
phần đông hội viên Hội nhà báo Độc lập sẽ kiên trì với 
con đường đã chọn, sẽ tiếp tục “cung cấp thông tin 
trung thực và độc lập đến xã hội, thúc đẩy sự tôn trọng 
những quyền con người trong đó có quyền tự do biểu 
đạt – freedom of expression) như chị Phương Anh 
(một Hội viên) từng chia sẻ.
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Tổng Bí Thư Trọng biết tất, 
nhưng không nói thật  

Hoàng lan Mộc Châu 

 

Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai 
chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú 
Trọng nhấn mạnh: “Lắng nghe dân thật sự, 
làm theo mong muốn của dân một cách thật 
lòng”. Câu này nghe chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói từ thời chống Pháp, và được các lãnh tụ 
đảng lập đi lập lại. Phải chẳng điều này các 
nhà lãnh đạo ĐCSVN chỉ nói để nói?  

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói trong bài 
này: “phản biện xã hội, đóng góp ý kiến hoàn 
thiện khâu đột phá về thể chế phát triển đất 
nước, thể chế phát huy mạnh mẽ quyền làm 

chủ của nhân dân, nhất là những vấn đề quốc 
kế dân sinh” hoàn toàn trái ngược với điều 
ông làm. Dưới thời ông Trọng, báo chí không 
được xuất bản tự do, hàng ngàn báo, đài chỉ 
là công cụ của đảng và nhà nước. Các nhóm 
xã hội như Việt Nam Thời Báo, Báo Sạch…, 
các cá nhân như Phạm Thành, Phạm Đoan 
Trang… phản biện cho sự phát triển đất nước 
đều bị ghép tội chống phá, âm mưu lật đổ 
chính quyền đã bị bắt giữ và bị các bản án rất 
nặng. Đó có phải ông Trọng biết lắng nghe? 
Ông Trọng bị tổ chức không biên giới đặt 
ngang hàng với các thủ lãnh Nhà Nước Hồi 
Giáo Cực Đoan, các nhóm Xã Hội đen nổi 
tiếng thế giới về việc bịt miệng các tổ chức, 
cá nhân có ý khác mình, dù là họ chỉ nêu lên 



23 
 

ý kiến xây dựng. Phải chăng ông nói phản 
biện xã hội chỉ dành cho người trong đảng, 
trong MTTQ? Vậy người ngoài hai tổ chức 
đó không phải là dân? 

Củng trong bài này, ông Trọng lại lần nữa lập 
lại điều ông và các vị tiền nhiệm của ông đã 
từng cao giọng nhiều lần “Chúng ta đã cố 
gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng 
đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết 
tâm cao hơn nữa”. Khỏi cần nói thì ai cũng 
hiểu ông Trọng cho thấy những cố gắng, đoàn 
kết, quyết tâm của những người trong 
ĐCSVN đáng báo động, các lời kêu gọi kiểu 
này là những cảnh giác về cái gọi là âm mưu 
diễn biến hòa bình và những thứ gì đó đang 
chia rẽ đảng, dẫn đến nguy cơ làm đảng sụp 
đổ. 

Ông Trọng nói đến “dân chủ xã hội chủ 
nghĩa”, thuật ngữ để chỉ sự áp dụng dân chủ 
khi đang tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nhớ lại 
ông Trọng có lần đã nói: “Chưa biết chừng 
nào mới tiến lên được XHCN”. Không biết 
ông Trọng mở rộng dân chủ thế nào hay cứ 
từ từ cho đến khi đi đến được XHCN hơn 
trăm năm sau? Những người tiến bộ trong dân 
muốn tự do dân chủ bị gán vào thành phần 
phản động, chống phá chính quyền. Người 
trong đảng muốn nhanh chóng đổi mới chế 
độ già nua, bảo thủ lạc hậu thì bị gán tội “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của chế 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Luật an ninh mạng, luật báo chí bóp nghẹt 
tiếng nói người dân, kết án người dân lợi 

dụng internet và mạng xã hội tán phát những 
thông tin xuyên tạc bản chất của chế độ xã 
hội Việt Nam. Vạch ra những điều xấu trong 
xã hội bị gán là thổi phồng các mặt trái của 
xã hội. 

Câu phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng” được nhắc đi nhắc lại đến xáo mòn. 
Đại dịch đang xảy ra, Dân ‘giám sát’ thấy nhà 
giầu có hơn mình, nhà tổ trưởng, trưởng thôn 
được tiền từ gói cứu trợ, trong khi chung 
quanh dân nghèo không được ‘thụ hưởng’, 
‘dân biết’ bao chuyện nhưng chỉ ‘dám bàn’ 
với nhau là đã lọt vào tai quan quận, xã, 
phường, khu phố bởi bọn tay sai chính quyền 
được cài đặt trong dân, đã bị quan chức địa 
phương ’gõ cửa từng nhà, rà từng người’ 
cảnh cáo, răn đe!  

Có những sự thật được phơi bày ra trước mắt, 
cả đảng thấy, cả hơn 90 triệu người dân thấy 
như hàng ngàn biệt thư của ‘đầy tớ dân’ 
chiếm đất dân oan, lớn như cung điện vua 
chúa thời phong kiến, nhưng đảng rõ ràng 
làm ngơ cho nhau, ông Trọng người vẫn luôn 
lớn tiếng dọa đưa người tham quan, nhũng 
lạm vào lò, cả củi tươi cũng phải cháy, vẫn 
cúi mặt không nghe. Thật đáng xấu hổ. 

TBT Trọng biết chính xác: “Đừng mị dân, 
dân tinh lắm” nhưng ông không thật lòng khi 
nói “phải tôn trọng dân thật sự, lắng nghe dân 
thật sự, cầu thị, phản ánh được ý chí, nguyện 
vọng của dân, làm theo mong muốn của dân 
một cách thật lòng. 
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Truyện cười: Ngôi nhà Syria 
Trần Thế Kỷ

1. Kim Jong Un đi lạc vào một bộ lạc ăn thịt 
người. Tù trưởng hỏi:  

- Ngươi là ai?  

- Ta là lãnh tụ Triều Tiên.  

- Lãnh tụ là gì?  

- Là người hét ra lửa.  

- Lửa à? Vậy hãy ra hét vào đống củi kia cho nó cháy 
để ta còn thui ngươi làm món thịt nướng!  

2. Một luật sư đấu tranh cho nhân quyền ở TQ bị 
công an nước này xé toạc quần áo. Có người cho 
ông ta một bộ quần áo để thay nhưng ông ta từ 
chối.  

- Sao ông lại muốn mặc quần áo rách?  

Người cho thắc mắc. Luật sư đáp:  

-Tôi muốn cho thế giới thấy nhân quyền hiện nay ở 
TQ đang rách rưới như thế nào!  

3. Hugo Chavez và Nguyễn Phú Trọng bảo nhau:  

- Chúng mình cùng đi tìm chủ nghĩa xã hội hoàn 
thiện. Ai tìm thấy trước phải la to lên cho người kia 
biết. Mỗi người đi một hướng. Đi mãi mà vẫn không 
thấy CNXH hoàn thiện ở đâu, Trọng thất vọng lắm.  

Chợt có tiếng la của Hugo. Trọng mừng rỡ:  

- Cậu tìm thấy rồi à?  

- Có con kiến càng trong quần tớ!  

4. Tin bảo Tom:  

- Cậu nghĩ gì về cuộc chiến Syria?  

- Đó là một cuộc chiến mà Nga là nhà thầu chính, còn 
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là nhà thầu phụ.  

- Vai trò của Mỹ thế nào?  

- Mỹ là kẻ muốn giành thầu.  

- Kết cục là gì?  

- Kết cục là ngôi nhà Syria chẳng bao giờ xây xong!  

5. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình bảo Tổng thống Mỹ 
Joe Biden:  

- Cậu từng hứa sẽ buông Biển Đông cho TQ để đổi 
lấy Triều Tiên, đúng không?  

- Tớ hứa hồi nào? - Cậu không hứa thế ư? Đã vậy tớ 
sẽ không buông Triều Tiên cho Mỹ.  

- Đừng hù tớ. Tớ sẽ đập vỡ mặt thằng Kim Jong Un 
cho mà xem.  

- Thôi được. Tớ sẽ khuyên thằng mập ấy nên biết 
điều với Mỹ. Nhưng cậu phải buông Biển Đông cho 
TQ.  

- Đã bảo là tớ không hứa hẹn gì về Biển Đông. Đừng 
mong gì ở tớ.  

- Thực chứ?  

- Thực mà.  

Tập liền quay sang Duterte và Nguyễn Phú Trọng, 
bảo:  
 
-Các cậu nghe rõ cả đấy: Mỹ không hứa hẹn gì về 
Biển Đông. Đừng mong gì ở Mỹ! 


